Ik ben ondertussen alweer 30 weken zwanger. Het gaat heel erg goed.

Op de 30 weken echo was een mooi klein mensje te zien dat hard aan het
schoppen en stompen is.

Alles zit erop en eraan en er zijn geen bijzonderheden gezien tijdens de echo.
Vanmorgen is een extra echo geweest om te kijken hoe het met de
baarmoederhals staat. Deze is gelukkig nog lang genoeg dus voorlopig blijft de
baby lekker binnen.

Ik mag trouwens naar een verloskundige toe en dan kunnen we eens gaan
praten over een thuisbevalling. Want hoewel ik het in het ziekenhuis ook wel
prettig vond, ben ik heel erg benieuwd hoe dat zou zijn.

Verder voel ik me ook beter dan met de eerste zwangerschap.

Wel moe, maar dat hoort erbij. Nee, toen ik zwanger was van Elvira had ik
meerdere kwaaltjes. Nu ik tegen het einde loop vind ik het alleen maar zwaar.
Ik werk daarom ook maar 50% en doe 's middags, samen met Elvira, een dutje.

Als de kleine er is zal ik daar ook zeker weer een leuk verhaaltje met een
fotootje bij doen. Lijkt me leuk.

Zo, hier laat ik het even bij.

Liefs,
Debby



